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We blijven staan voor het slotlied. 

SLOTLIED 

 

2. Lord of all eagerness, Lord of all faith, 
whose strong hands were skilled at the plane and the lathe: 
Be there at our labors, and give us, we pray, 
your strength in our hearts, Lord, at the noon of the day. 
 

3. Lord of all kindliness, Lord of all grace, 
your hands swift to welcome, your arms to embrace: 
Be there at our homing, and give us, we pray, 
your love in our hearts, Lord, at the eve of the day. 
 

4. Lord of all gentleness, Lord of all calm, 
whose voice is contentment, whose presence is balm: 
Be there at our sleeping, and give us, we pray, 
your peace in our hearts, Lord, at the end of the day. 

 
Heer van alle hoop en vreugde, in wie kinderlijk vertrouwen de zorgen kan doorstaan,  
wees bij ons ontwaken en geef ons hart uw vreugde voor de morgen. 

Heer van alle geestdrift en geloof, wiens handen vaardig zijn met schaaf en draaibank,  
wees bij ons werken en geef ons hart uw kracht voor de middag. 

Heer van alle goedheid en genade, met verwelkomende handen en omhelzende armen,  
wees bij ons thuiskomen en geef ons hart uw liefde voor de avond. 

Heer van alle zachtheid en kalmte, wiens stem voldoening, wiens nabijheid balsem is,  
wees bij ons slapen en geef ons hart uw vrede voor de nacht. 

tekst Jan Struther 
melodie traditioneel Iers – SLANE 

 


